
 
 

                  Vrouwenweek 
De Schatberg in Sevenum 

12 t/m 19 juli 2024 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gasten:    Begeleiding: 
Jannie    Els 
Anneke    Anneke 
Tetje     Irene 
Grietje 
Geertje 
Marjolein 
Marian    T2408 

  



 
 

Vrijdag 12 juli         de eerste dag 
 

Vandaag zijn we vertrokken voor de vrouwenweek naar Sevenum, een dorpje in Limburg 
waar op het park de Schatberg ons vakantiehuis staat.  
Het is een lange autorit vanaf Drachten waar Tetje, Janneke, Anneke en Geertje in de bus 
stapten naar Heerenveen. In Heerenveen stapten Grietje en Marjolein in.  
Marian werd naar het vakantiehuis gebracht.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Els en Anneke hebben de kamers verdeeld en 
geholpen met koffers uitpakken. 
Daarna hebben we heerlijke tomatensoep en 
macaronisalade gegeten.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zaterdag 13 juli      De tweede dag 
 

 
 

Vandaag zijn we gaan winkelen, zoals het hoort bij een vrouwenweek. En natuurlijk koffie 
met vlaai op een terrasje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook hebben we  
boodschappen gedaan 
om in het huis lekker te 
kunnen eten en drinken. 
 
 
 
 
 



 
 

Onderweg in een kapelletje hebben we een kaarsje aangestoken. Wat een bijzonder 
moment was dat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Toen we weer op het park waren zijn Anneke, Tetje, Grietje , 
Janneke en Anneke gaan wandelen op het park om het te 
ontdekken.           
Ze wandelden zo ver dat ze de weg naar huis niet meer 
konden terugvinden. Dan maar bellen met Els die in huis was 
gebleven. Zij heeft ze verdwaalde dames via de plattegrond 
naar huis weten te praten.  
 
Tijd voor het bubbelbad. Jannie, Marlolein en Anneke zijn 
erin geweest maar moesten zelf bubbelen omdat de bubbels 
niet aangingen.  
 
Als avondeten hebben we heerlijke hartige taarten gegeten.  
 
 
 
 
 

 
 
 



Zondag 14 juli     De derde dag 
 
 

Vanmorgen zijn na het ontbijt Jannie, Anneke, Tetje en Els gaan zwemmen in het 
zwembad op het park. Dat is best wel een eindje lopen, maar de weg is best leuk langs 
water en allerlei eenden.  
Ze hebben eerst geprobeerd buiten te zwemmen, maar het water was veel te koud.  Dan 
toch maar binnen. Maar oh wat was het vol en druk. Te veel lawaai en te veel mensen. 
Daarom eigenlijk weer snel aangekleed en teruggelopen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buiten op het gras bij het huis 
konden we fijn jeu de boules 
en we hebben andere 
spelletjes gedaan en 
gepuzzeld. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maar natuurlijk alle nagels gelakt van vingers en tenen in alle mogelijk kleuren. 
Met de handen tegen de muur om te laten zien hoe mooi de nagels zijn geworden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

’s Middags kwam de andere begeleider, Irene aan om Els af te 
lossen.  
Els zou de 4-daagse van Nijmegen gaan lopen en ging daarom 
op tijd naar huis.  
 
Als avondeten waren er pannenkoeken met kaas of spek. Of 
natuurlijk met alleen poedersuiker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Maandag 15 juli         De vierde dag 

 
 
 

Vandaag hebben we uitgeslapen en heel rustig begonnen aan de dag. Want het is 
maandag en dan zijn de meeste winkels pas om 1 uur open. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Na het late ontbijt en koffie zijn we met de bus naar Venray gereden.  
We gaan uitgebreid winkelen en dan vooral souvenirs en kleren kopen. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
Op het plein in Venray hebben we een broodje gegeten en op de markt stond een echte 
politieman met handboeien en een stok.  
Natuurlijk moesten daar foto’s van worden genomen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er was ook markt waar een hele lieve marktkoopman samen met zijn vrouw een 
prachtige bloes en broek voor Marian vonden. Zij heeft ze gekocht en het stond prachtig. 
 
Op de terugweg heel hard zingend (van links, naar rechts) en dansend door de straten van 
Venray terug naar de bus en naar huis. 
 
 

Vanavond eten we nasi en aardbeien kwarktaart 
gemaakt door Tetje en Irene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag 16 juli           de vijfde dag 
 
Na de vermoeiende dag gisteren zijn we weer rustig met de dag gestart. De meesten hebben hun 
nieuwe kleren aan en we eten de kwarktaart met aardbeien die gisteren door Tetje is gemaakt.  
De laatste kaarten worden geschreven zodat we die op de brievenbus kunnen doen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Vandaag gaan we naar  
aardbeienland bij de  
plaats Horst. Het is een  
sprookjestuin waar alles  
om de aardbei draait.  
 
 
 
 
 

Overal kabouters, opgezette en bewegende beesten, en aardbeien op allerlei manieren. 
Als kopje, beker of zelfs als stoel. 

 

 



  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We konden er heerlijk rustig rondlopen en in het restaurant hebben we een grote 
ijscoupe met aardbeien , ijs en slagroom gegeten. Dat hoort er natuurlijk bij in een park 
waar alles om de aardbei draait. 
 
We zijn weer naar huis gereden, een beetje opgefrist en daarna naar het restaurant op 
het vakantiepark gereden om daar heerlijk frites, mayonaise en een kroket of wat anders 
erbij te eten. 
 

 
Weer in het huis gekeken naar een film van Flodder. 
Een hele leuke film want er werd heel veel 
gelachen. 
En Tetje heeft de puzzel gemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Woensdag 17 juli        De zesde dag 
 

Vandaag weer zo’n rustige start van de dag. Pas om half 11 aan het ontbijt.  
Maar ja, het is ook vakantie. 
 
We gaan weer op pad vandaag, daarom broodjes gesmeerd en pakje drinken ingepakt. 
Eerst zijn Tetje en Irene nog naar de winkel op het park gelopen om alle boodschappen 
voor het avondeten te gaan halen.  

We gaan in de bus om op een boerderij koeien te 
knuffelen. 
Gelukkig is er meer te doen en zijn er meer dieren 
want niet iedereen heeft zin of durft in de buurt van 
de koeien te komen.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Marian, Marjolein en Irene gaan als eersten. Roze overall aan, klompen aan en dan op 
weg naar de koeien. Maar…… de weg erheen was zo lastig! We moesten over hekken 
klimmen en door de koeienpoep lopen dat het 
voor ons te lastig was.  We zijn teruggegaan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Daarna gingen Anneke, Jannie en Anneke. Een beetje eigenwijs zonder overall en laarzen 
of klompen. Maar ze konden bij de koeien komen , ze kuffelden de koeien en weer terug 
hebben ze zich afgespoeld onder een straal water.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Op de boerderij hebben we wat gedronken en eigengebakken cake gegeten. 
 
Thuis hebben we gebakken krieltjes, sperziebonen, sla en hamburgers gegeten. 
Onder de fantastische leiding van Marian hebben we aan tafel heel mooi gezongen 
 
En na het eten en de koffie of thee hebben we bingo gespeeld.  
Wel twee rondes en er waren voor iedereen verschillende prijsjes.  
 
 



Donderdag 18 juli            de zevende dag 
 
 
 
 

Vandaag, onze laatste echte vakantiedag, gaan we naar Duitsland.  
 
Maar eerst moeten er nog een paar boodschappen worden gedaan. Tetje en Irene lopen 
naar de winkel. 
 
We maken weer wat brood klaar en stappen in de auto voor de tocht naar Brüggen. 
Dat is een klein plaatsje in Duitsland waar ook een dierentuin en speeltuin is. 

 
 
Bij het park kochten we voor iedereen een zakje met voer voor de dieren en we gaan op 
weg.  
Veel dieren gezien, dromedaris, alpaca’s, herten, geiten, kangoeroes, schapen en zelfs een 
oehoe , dat is een hele grote uil. 
 
 
In de speeltuin, waar we eigenlijk niet in mochten omdat we te groot waren, reed een 
soort treintje in de lucht. Ook daar zijn we bijna allemaal in geweest. Dat was wel heel 

spannend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
In de bus zijn we naar het stadje Brüggen gereden. Een heerlijk rustig stadje met heel veel 
winkels. Weer een paar kleren gekocht en andere kleine souvenirs. 
 
We gaan eten op een gezellig terras met een vriendelijke grappen makende ober.  
Allemaal bestelden we natuurlijk een Wiener Schnitzel (behalve Irene, zij houdt niet zo 
van vlees). De Wiener Schnitzels waren zo groot dat bijna alle frites op tafel bleef staan 
omdat we genoeg hadden gegeten  
Dat kwam ook door de enorme glazen bier. Er zat geen alcohol in maar het was zo 
verschrikkelijk lekker.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Thuis aangekomen konden we op de televisie de foto’s bekijken die de afgelopen week 
zijn gemaakt. 
 
En dan natuurlijk al zoveel mogelijk inpakken want morgen gaan we weer naar huis. 



Vrijdag 19 juli          de achtste dag 
 

Vandaag naar huis.  
We hebben een klaargemaakte boterham gegeten, de laatste spullen ingepakt, bedden 
afgehaald en alles in de bus geladen.  
Marian wordt weer opgehaald en dan stappen wij ook in de bus. 
 
 

 
 
Irene gaat met de trein naar huis daarom brengt Anneke haar naar het station in Venray.  
Na afscheid te hebben genomen gaat de reis verder terug naar Heerenveen en drachten.  
 
Lieve vakantiegangers, het was een fijne week en een geslaagde vakantie. 
Dank je wel voor jullie fijne gezelschap en we hopen tot een volgende keer. 
 
Lieve groet van 
Els, Anneke en Irene 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


